
Bijzondere tijden 

 

„Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive. Mijn volmaakte!" (Hooglied 5:2) 

 

Merk op dat Christus gelovigen zoekt. Het Is waar dat Christus onbekeerde zielen zoekt. De ganse dag strekt Hij 

Zijn armen uit tot een verhard en ongehoorzaam volk; Hij is de herder die het verloren schaap zoekt. Maar het is 

waar dat Hij ook alzo Zijn eigen volk zoekt, opdat Hij bij hen mag wonen en hun vreugde volmaken. Christus laat 

een ziel niet varen, wanneer Hij haar de zonde vergeven heeft. Dan eerst bezoekt Hij een ziel getrouw. Door het 

dagelijks lezen van Gods Woord bezoekt Christus de gelovige ziel. Door het dagelijks gebed openbaart Christus 

Zich aan de Zijnen op een geheel andere wijze dan aan de wereld. 

 

In het huis Gods komt Christus tot de Zijnen, en zegt: „Vrede zij ulieden". En in het avondmaal maakt Hij zich hun 

bekend in de brekingss des broods en zij roepen uit: „Het is de Heerel". Dit zijn bijzondere tijden wanneer de 

Heere tot de Zijnen komt. 
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