
Bemoediging 

 

„Want de liefde van Christus dringt ons; als die dit oordelen, dat, indien één voor 
allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn". 2 Korinthe 5: 14 en 15a  

„De liefde van Christus (zegt Paulus) dringt ons". Wij ook zijn mensen van gelijke 
bewegingen als gij, dezelfde blik, die gij vol neerslachtigheid in uw hart sloeg, 
openbaarde ook ons dezelfde dingen in al hun ontmoedigende kracht. Ja, gedurig en 
gedurig ontdekken wij dezelfde afzichtelijkheid in ons eigen hart. Maar wij hebben een 
bemoediging, die ons nimmer alleen laat. De liefde van de Zaligmaker, die Zijn bloed 
voor ons gaf, dringt ons.  

 

De Heilige Geest wordt degenen geschonken, die geloven, en deze almachtige Werker 
heeft één drijfveer, die ons gedurig in beweging brengt: de liefde van Christus. Het is 
thans mijn doel, broeders, u aan te tonen hoe deze drijfveer, onder de leiding des 
Geestes, de gelovige aanspoort zijn leven bij God te zoeken, hoe zulk een eenvoudige 
waarheid als de liefde van Christus tot mensen, door de Heilige Geest voortdurend tot de 
harten der mensen gebracht, iedereen bekwaam maakt om een leven te leiden 
overeenkomstig de heiligheid des Evangelies.  

R. M. MacCheyne (1813-1843) (Uit: De bron van zaligheid) 

 


