
Belofte 

 

„Deze krankheid Is niet tot de dood" (Johannes 14) 

Leer op Christus woorden te vertrouwen, wat ook het uitwendige zijn moge. Wij leven in donkere tijden, ledere 

dag worden de wolken zwaarder en komen zij lager. De vijanden van de sabbath worden toornig. De vijanden van 

onze Kerk worden meer en meer wanhopig. De zaak van Christus wordt overal bedreigd. 

Maar wij hebben een zalig woord van belofte: „Deze krankheid is niet tot de dood". Donkerder tijden zullen nog 

komen, de wolken zullen breken, velen zullen met Maria zeer ter neder geslagen zijn. 

Heeft Gods woord ooit gewankeld? Neen, nooit! „Onze krankheid is niet tot de dood". De doodsbeenderen van 

Israël zullen leven. Het pausdom zal zinken gelijk een molensteen - weduwstaat en verlies van kinderen zal het 

op een dag overkomen. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen hun knieën voor Jezus buigen. Jezus zal 

heersen totdat al Zijn vijanden onder zijn voeten zullen gelegd zijn en de gehele wereld zal weldra een ware 

sabbath genieten. 
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