
Bekering 

 

Beschrijven wij de bekering van een zondaar, dan vinden we hem allereerst gelijk aan een paleis, dat door een 

gewapende reus bewaakt wordt, met al zijn goed in vrede: zijn conciëntie, zijn neigingen, zijn wil, alles is rustig en 

ongestoord. Plotseling komt er één die sterker is dan de reus. Zijn gedaante is als die van de Zoon van God. Hij is 

de Heere, sterk en machtig, de Heere Die krachtig is ten strijde. Evenals David de Filistijn Goliath overwon, zo 

ovenwint Hij de sterke, neemt diens wapenrusting weg, treedt binnen in de ziel en verovert al wat daar is. Ziedaar 

de heilrijke geschiedenis van allen, die thans Gods kinderen zijn. God geve, dat dit spoedig de geschiedenis van 

nog vele anderen moge zijn. 
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