
Bedrog 

 

Zelfs satan bezigt het zwaard des Geestes: „Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf nederwaarts, want er is 

geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal en dat zij U op de handen zullen nemen!" Dat is het 

allergevaarlijkste van satans wapenen. Dat stal hij uit de wapenzaal Gods. Zijn er niet onder mijn toehoorders, die 

alzo door satan bedrogen zijn, dat zij zelfs de Bijbel gebruiken tot een pleitbezorger van hun zonden? Zijn er 

onder u niet, die de Bijbel verwringen en verdraaien tot hun eigen verderf? „Ben ik niet uitverkoren", zo zegt gij, 

„welnu, dan word ik niet zalig; en zo wel dan ben ik behouden; ik kan dus leven naar mijn lusten!" Zo redeneren 

velen, en zij ijlen hun verderf tegemoet door een valse uitlegging en toepassing van de Bijbel. „Er staat 

geschreven: God is goedertieren en genadig; ik hoop dus dat Hij mij ook wel zaligen zal!" Zo verwaarlozen 

anderen de grote zaligheid en bereiden zich tot een wis verderf. Ontwaakt, dierbare zielen, tracht uw leven te 

redden, want een die sterk is misleidt u. De overste van de boosheden in de lucht werkt in u, kinderen der 

ongehoorzaamheid, en hij bedreigt u om u eeuwig ongelukkig te maken! 

 

R. M. MacCheyne (1813-1843) 

     („Christus ons Alles"). 

 


