
Alle schepselen 

 

„Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar 
Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden" (2 Corinthe 8 vers 9).  
 
In, deze woorden wordt u de alle beschrijvingen te boven, gaande genade van onze Heere Jezus 
Christus voorgesteld. 
 
De Heere Jezus was rijk. De rijkdommen, waarvan hier gesproken wordt, zijn niet die, welke Hij nu 
bezit als Middelaar, maar de rijkdommen welke Hij bij Zijn Vader had eer de wereld was. Hij was rijk 
in de aanbidding van alle schepselen. Alle heilige schepselen hadden Hem lief en aanbaden Hem. Dit 
zien we in Jesaja 6. 
Van alle eeuwigheid is het de wil van God geweest, dat alle schepselen de Zoon zouden eren, gelijk zij 
de Vader eren. De heerlijkste serafs bogen zich voor Hem neder. De hoogste engelen vonden hun 
grootste blijdschap in het gedurig aanschouwen van Zijn aangezicht. 
Alzo dan ook was het geen wonder dat zij zich gedurig in heilige aanbidding voor Hem nederbogen. 
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