
Afval 

 

„De grauwigheid is op hem verspreid, en hij merkt het niet". Hosea 7:9 

 

Deze woorden geven een toestand van geheime afval te kennen, misschien de 
gevaarlijkste van allen. Het gebeurt algemeen dat mensen oud en grijs worden 
zonder het zelf te bemerken. Velen willen niet weten dat zij oud worden. Zij 
zien niet gaarne dat zij verminderen en de kentekenen van de ouderdom gaan 
ongemerkt aan hen voorbij. Wij zijn oud voor wij het weten. 

Zo is het met de afneming der ziel in het geestelijke. Het is een plechtige 
Indrukwekkende waarheid, dat het leven Gods In de ziel aan verandering en 
afneming onderhevig Is. 

Het kan niet geheel sterven. Wanneer God eenmaal geestelijk leven aan de ziel 
gegeven heeft, dan weet Ik dat Hij het tot In eeuwigheid behouden zal. „De 
Heere zal het voor mij voleinden; laat niet varen de werken Uwer handen", 
(Psalm 138:8). 

Maar evenwel Is het aan afval onderhevig. Dit wordt ons bewezen door de 
Schrift. God zegt: „Ik had u toch geplant, een edelen wijnstok, een geheel 
getrouw zaad: hoe zijtgij Mij dan veranderd In verbasterde ranken van een 
vreemden wijnstok?" (Jeremia 2:21). 
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