
Afgezien 

 

„Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus; 

door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld". Galaten 6:14  

Paulus gevoelens omtrent het kruis van Christus waren: „Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders 

dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld". 

 

Hierin ligt opgesloten dat hij geheel had afgezien van de weg der rechtvaardiging door de werken der wet. De 

natuurlijke mens zoekt de zaligheid door zichzelf behagelijk te maken in het oog van God. 

Hij tracht zijn leven te beteren, hij houdt zijn tong in toom, hij poogt zijn gevoelens en gedachten te beheersen, 

alleen om zichzelf meer behagelijk te maken in het oog van God. 

Paulus had dit gedurende vele jaren beproefd. Maar hetgeen hem gewin was, heeft hij schade geacht, opdat Hij 

Christus gewinnen mocht 

Toen het God behaagde hem de ogen te openen, liet hij de hoop om zijn eigen gerechtigheid uit te werken voor 

altijd varen; hij vond geen vrede meer in eigen werk. 
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