
Aanneming 

 

„Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd 

worden". 1 Johannes 3:1a  

Mijn vrienden, ik wens in het kort het onderwerp aanneming met u te behandelen. Van nature bent u kinderen van 

de satan; ik wil hier aantonen hoe u kinderen van God kunt worden: „Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven 

heef, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden".  

 

Waaruit komt de aanneming voort? In antwoord hierop zeg Ik, dat zij voortkomt uit de liefde des Vaders: „Die ons 

tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen 

van Zijn wil" (Efeze 1:5). 

Sla er acht op dat de enige reden waarom God iemand aanneemt, „het welbehagen van Zijn wil" is. „Zo is het dan 

niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods" (Romeinen 9:16). 

Wie kan er zeggen waarom u niet en iemand anders werd uitverkoren? Het was het welbehagen van Zijn wil: 

„Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden". 

Ach, dit is een vernederend leerstuk! Er is geen verschil tussen ons en de kinderen des toorns; sommigen van 

ons waren goddelozer dan zij, en nochtans heeft God ons liefgehad. Wij waren evenals de verloren zoon, en toch 

heeft Hij ons het beste kleed aangedaan. Dit zou ons tot in het stof toe moeten vernederen! Als er hier iemand is 

die denkt dat hij verkoren is omdat hij beter was dan anderen, ach, als u dat denkt, heeft u zich deerlijk vergist. 
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